
Skobiaktocht, 11 april 2026. 
 

De naam van deze tocht verwijst naar een volksfiguur (Cyriel Dewanckele, 

geboren op 31 oktober 1876). Hij was afkomstig uit Hooglede, maar 

woonde lange tijd in de Ardooise deelgemeente Koolskamp.    

De naam ‘Skobiak’ komt eigenlijk van ‘schobbejak’: een scheldwoord voor 

een mannelijk persoon, schoft, schurk, schavuit, schooier. 

Hij was een brave misdienaar en koorzanger en ging elke week naar de 

Hoogmis, deelde snoepgoed en karamellen uit aan de kinderen. Maar schijn 

bedriegt: eenmaal de Hoogmis voorbij begon hij aan zijn zwerftocht door 

Koolskamp en Ardooie en miste hij geen enkele van de vele kroegen uit die 

tijd. Schooide hier en daar wat tabak en haalde heel wat fratsen uit . 

In 1930 werd hij paardenknecht op de Hoeve Vanhoutte waar hij 20 jaar 

dienst deed. Hij overleed op 18 november 1967. Op het marktplein van 

Ardooie staat een bronzen beeld van deze volksfiguur (1999, Mario 

Dejonckheere). 

 

 

De wandeltocht start in de ruime zaal van De Ark, even buiten het centrum van Ardooie. Daar is een ruime 

parking voorhanden, maar ook bij enkele bedrijven vlakbij kan je je auto kwijt. Voor de lopers: er zijn 

douches aanwezig. 

De afstanden die aangeboden worden liggen nog niet 100 % vast, maar variëren tussen 5 en 30 km. 

Na afloop krijgt elke deelnemer 2 gratis pannenkoeken; bovendien wordt er elk uur een pakket 

diepvriesgroenten verloot! 

 

Voor iedere afstand is er een doortocht door ‘De Waterbek’, een waterbufferbekken aangelegd in 2011 

om wateroverlast tegen te gaan. De bestaande groenzone werd opgewaardeerd en omgedoopt tot ‘De 

Waterbek’. Met een schapenweide, speelzone, picknickruimte, vlonderpad, looppiste en vogelkijkhut is 

het een recreatieve zone op wandelafstand van het centrum. 



De 2 kortste en 2 langste afstanden wandelen door het Mgr. 

Roelenspark. Tussen de huizen van het centrum ligt hier de 

voormalige tuin van Huis de Mûelenaere (gebouwd in 1834). 

Verschillende familieleden, veelal dokters en notarissen, 

bewoonden het huis, tot het in 1980 werd aangekocht door de 

gemeente Ardooie. Sinds 1991 heeft de gemeentelijk openbare 

bibliotheek er haar intrek. In het park staat een beeld van Victor 

Roelens (1858 - 1947), die een carrière uitbouwde als witte pater 

en missionaris in voormalig Belgisch Congo. Hij werd later 

benoemd tot eerste missiebisschop in Belgisch Congo. In 1952 

werd op het Marktplein het bronzen standbeeld van Monseigneur 

Victor Roelens onthuld. Na de herinrichting van de Markt in 1998 

werd het beeld verplaatst naar de tuin van het herenhuis de 

Mûelenaere in de Mgr. Roelensstraat.  

 

De wandelaars die 13 km of meer stappen 

zullen er niet kunnen naast kijken: Ardooie is 

de groentetuin van Europa. Deze groenten 

worden ter plaatse verwerkt in een aantal grote 

diepvriesbedrijven zoals o.a. Ardo, D’Arta, 

Dicofoods en Homifreez. Andere bedrijven in 

West-Vlaanderen zijn nog Pasfrost en 

Greenyard. Met 1,23 miljard euro omzet (2024) 

is ons relatief kleine Vlaamse gewest in 

absolute cijfers ’s werelds grootste exporteur 

van diepvriesgroenten, met epicentrum in en rond Ardooie. De zes West-Vlaamse familiebedrijven zijn 

goed voor liefst 30 procent van de Europese productie van diepvriesgroenten. 

 

Diezelfde afstanden (13 km en meer) vinden een rustpost 

in het gehucht Sint-Antonius, op de grens van Ardooie en 

Meulebeke. De rustpost is de voormalige noodkerk van de 

parochie Sint-Antonius van Padua, opgericht in 1937. 

Deze dient momenteel als turnzaal van de vrije kleuter- en 

lagere school Sint-Antonius en is gelegen naast de 

Parochiekerk Sint-Antonius van Padua, ook gekend als 

‘kerk van ’t Veld’ of ‘kerk van de Sneppen’; het is een kerk 

in neoromaanse stijl, gebouwd in de periode 1940-1951. 

 

 

Op weg naar deze rustpost of na de rustpost kunnen de langste parcours  genieten van een passage door 

een van de weinige bosgebieden in het centrum van West-Vlaanderen: het 44 ha grote provinciedomein 

’t Veld. Dit is het voormalig kasteelpark van het kasteel de Jonghe d'Ardoye; het is sinds 1981 eigendom 

van de Provincie West-Vlaanderen en werd toen opengesteld als provinciaal domein. Het bevat 

wandelpaden, een natuurleerpad, een bomenpad en twee hengelvijvers. De voormalige kasteelvijver wordt 



in de volksmond 't Zeetje genoemd. Een derde vijver en omgeving is niet toegankelijk en wordt beheerd 

als natuurreservaat; er staat wel een vogelobservatiehut.  

Het gebied wordt reeds vermeld in de 12de eeuw als veld- of 

wastinegebied ‘Ardoyeveldt’. In het gebied waren ooit dertien 

vijvers gelegen, die stelselmatig geëxploiteerd werden voor de 

kweek van zoetwatervis.  

 

 

Een imposante driedubbele eikendreef (met bomen tot 140 jaar oud) leidt je naar het Kasteel van Ardooie. 

Dit kasteel, in classicistische stijl opgetrokken, dateert uit 1780-81. Het kasteel bestaat uit een 

hoofdgebouw en twee lagere zijgevels, die boogvormig aansluiten bij de hoofdvleugel. Het kasteel werd 

tot 1981 bewoond door de burggraven de Jonghe d’Ardoye en is momenteel particulier bezit. 

 

Aan de zuidrand van het bos kan je ook even gaan kijken naar ’t Veldkruis, een houten calvariekruis onder 

afdak, waarschijnlijk daterend van 1760. De site werd een bedevaartsplaats, onder meer tegen de 

"nagelgaten". Men offert er nagels voor genezing tegen zweren of beenwonden. Links en rechts wordt het 

kruis geflankeerd door twee kapelletjes in ijzerhoudende veldsteen. 


