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Nog enkele dagen en we zijn al in het jaar 2024, het jaar dat we het 25-jarig jubileum van de 

Spartastappers zullen kunnen vieren.  

We willen evenwel toch nog eens terugblikken op het voorbije jaar. Met fierheid mogen we immers 

zeggen dat we opnieuw een goed wandeljaar hebben gehad met als afsluiter een gezellig clubfeest tot 

in de vroege uurtjes en een vierde en laatste mooie dagreis naar Schaffen. 

Voor ons jubileumjaar hebben we opnieuw een goed gevuld programma voorzien, zoals reeds gemeld 

in het vorige Spartaantje. Dit zal ten gepaste tijde nog verder toegelicht worden. Daarom is het heel 

belangrijk dat jullie het clubblaadje goed lezen en bijhouden om op de hoogte te blijven van het 

clubgebeuren. 

Velen hebben reeds hun lidmaatschap voor 2024 in orde gebracht, waarvoor dank. Let wel, diegenen 

die dit nog niet gedaan hebben: breng dit in orde vóór 31 december 2023! Anders zal de lidkaart niet 

meer geactiveerd zijn vanaf 1 januari 2024. Voor verdere info, zie verder in dit Spartaantje. 

 

Veel leesgenot vanwege jullie voorzitter, Walter. 

 

 

 

 

Het lidgeld voor het jaar 2024. 

 

➢ Om lid te blijven voor 2024 dient het lidgeld cash betaald te zijn en/of op de rekening van de club 

te staan tegen uiterlijk 31 december 2023. Betalen kan door overschrijving op rekeningnummer 

BE31 7765 9860 2255. Na betaling wordt de lidkaart terug geactiveerd en de huidige lidkaart blijft 

geldig. 

Bij beschadiging van de kaart of andere problemen, kan een nieuwe kaart aangevraagd worden. 

Dit dient gemeld te worden aan Carine die daartoe het nodige zal doen. 

➢ Voor 2024 wordt het lidgeld behouden op: 

➢ € 15 per persoon, 

➢ derde gezinslid en/of kind ouder dan 12 jaar: € 12, 

➢ kinderen jonger dan 12 jaar: € 6. 

 

Toch nog even herhalen: wat zijn je voordelen als lid van de Spartastappers? 

 4 x per jaar krijg je ons clubblad ’t Spartaantje;  

 4 x per jaar ontvang je het wandelmagazine Wandel.be; 

 € 1,50 korting op wandelorganisaties van Wandelsport Vlaanderen; 

 een goede verzekering bij ongevallen voor, tijdens of na de wandeling; 

 voorrang bij deelname aan één- of meerdaagse wandeluitstappen; 

 per 15 afgestempelde wandeltochten ontvang je een kortingsbon van € 2,50; 

 er is een clubspaarkaart waarmee je naar aanleiding van ons jubileumjaar extra stempels kan 

verdienen (zie verder); 

Voorwoord. 
 

Spartastappersnieuws. 
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 clubkledij kan je bekomen aan inkoopprijs; 

 je maakt deel van een warme, familiale en dynamische club. 

* ook voor 2024 wordt de wandelkalender ‘Walking in Belgium’ aangeboden voor € 5 of 2 kortings-

bonnen. 

 

De kortingsbonnen en de clubspaarkaart. 
 

➢ De kortingsbonnen: 

* Waarvoor kunnen deze kortingsbonnen wel gebruikt worden? 

➢ voor de aankoop clubkledij; 

➢ voor de aankoop van de wandelkalender ‘Walking in Belgium’; 

➢ voor een vermindering op de deelnameprijs voor het clubfeest; 

➢ voor de betaling van consumpties op de organisaties van de eigen club. 

* Waarvoor kunnen deze kortingsbonnen niet gebruikt worden? 

➢ voor de betaling van het lidgeld; 

➢ voor de betaling van de busuitstappen. 

 

➢ De nieuwe clubspaarkaart 2024: 

Naar aanleiding van ons 25-jarig jubileum hebben we onze clubspaarkaart uitgebreid met onze 4 

eendaagse busreizen en ook met de Nationale Wandeldag 2024, die doorgaat in Zonnebeke op 

zondag 28 april 2024. 

Er zal dus 11 maal een vermindering van € 2 te verdienen zijn, d.w.z. maximaal € 22 korting. 

Deze kaart kan wel ENKEL gebruikt worden voor een korting op de deelnameprijs van het 

clubfeest op 23 november 2024. 

 

Ons jaarprogramma voor 2024! 
 

Zaterdag 20 januari Moezeltocht 

Vrijdag 16 februari Receptie 25-jarig bestaan en dia-avond 

Zondag 10 maart Busreis naar Bocholt 

Zaterdag 13 april Skobiaktocht 

Donderdag 9 t.e.m. zondag 12 mei Vierdaagse reis naar de Champagnestreek 

Zondag 26 mei Natuur- en Bostocht 

Zondag 16 juni Busreis naar Ittegem 

Zaterdag 20 juli Sint-Germanustocht 

Zondag 4 augustus Busreis naar Puurs 

Dinsdag 3 september Ardooise Weekdagtocht 

Zondag 15 september Busreis naar Heverlee 

Zaterdag 19 oktober  Ardooise Veldbostocht  

Maandag 11 november  Hernieuwingstocht  

Zaterdag 23 november  Clubfeest 

 

Noteer deze data al zeker in jullie agenda! 
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Inschrijven voor de busreizen: graag uw aandacht hiervoor! 
 

Voor 2024 staan er opnieuw 4 ééndaagse busreizen op het programma. Zoals 

iedereen weet, zijn deze zéér aantrekkelijk, niet alleen door de mooie 

streken, maar ook door de zéér goedkope deelnemingsprijs.  

 

Natuurlijk willen we zoveel mogelijk leden meekrijgen voor deze 

uitstappen, maar willen daaromtrent het volgende opmerken: 

 

➢ Iedereen weet dat de autocars niet goedkoop zijn. Ook voor 2024 zijn de prijzen gestegen. 

Niettegenstaande deze meerprijs hebben we de deelnameprijs behouden op € 10. Hierin is zelfs 

nog het inschrijfgeld voor de wandeling voorzien en kunnen deze uitstappen nu ook op de 

spaarkaart worden gezet (€ 2 korting per uitstap voor clubfeest). 

➢ Voor wie inschrijft, is het de bedoeling dat men daadwerkelijk meegaat op die dag. Op de laatste 

busreis hadden we 17 leden die in het loop van het jaar hadden ingeschreven, maar naargelang de 

datum naderde, afgemeld hebben. 

Gelukkig werd de busmaatschappij bereid gevonden om met de dubbeldekker te gaan i.p.v. 2 

bussen en de persoonlijke privéwagen in vervanging van een tweede bus in te zetten. Zo hebben 

we toch nog een mooie korting bekomen. 

➢ Als bestuur hebben we dan ook beslist dat inschrijvingen NIET meer terugbetaald worden zonder 

geldige reden (bv. ziekte). Bekijk dus eerst goed jullie agenda vooraleer je inschrijft. De volgorde 

van betaling geldt als bewijs van deelname. Busje vol is vol. 

Inschrijven voor de busreizen is pas mogelijk vanaf 5 januari 2024 door storting op 

rekeningnummer BE31 7765 9860 2255 met vermelding van “naam + welke busreisbestemming”. 

 

Waar kunnen we extra punten verdienen voor onze club? 
 

Je verdient 2 punten per inschrijving op de volgende bonustochten (opsomming voor februari en 

maart 2024). Door massaal te wandelen op deze organisaties kunnen we ons verder handhaven in de 

top van afdeling 1 van het clubkampioenschap. 

Datum 
Bonustochten in West- en 

Oost-Vlaanderen. 

Bonustochten in Vlaams-Brabant, 

Limburg en Antwerpen. 

Za 03/02/24 De Panne (W)  

Zon 04/02/24  Overpelt (L) 

Woe 14/02/24 Moerkerke (W)  

Zo 18/02/24 Sint-Michiels (W)  

Zon 25/02/24  Zoersel (A) 

Zon 03/03/24 Torhout (W) Herselt (A), Diepenbeek (L) 

Zon 10/03/24  Herne (Vl.-B), Bocholt (L): busreis  

Zon 17/03/24 Gentbrugge (O)  

Zon 24/03/24 Oostende (W) 
Scherpenheuvel-Zichem (Vl.-B), 

Linkeroever (A), Houthalen-Helchteren (L). 

Zon 31/03/24  Nieuwrode (Vl.-B) 
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Busreis Ternat: zondag 1 oktober 2023 (verslag van Dany V.) 

 

Netjes over twee bussen verdeeld vertrokken 

we met 88 Spartastappers en 6 leden van een 

bevriende club naar Ternat. Helaas moesten 

drie Spartanen wegens medische redenen op 

het laatste nog afzeggen, wat aan de 

inschrijftafel wel niet lukte. Aan de beroemde 

‘dreef’ uit de soapreeks ‘Thuis’ werden we 

afgezet en aan de andere kant het Sint-

Jozefinstituut binnengeloodst, al gewapend 

met onze startkaart en ten aanval voor een potje 

koffie. Met deze aanval konden we de 

organisatoren, Wandelclub Kruikenburg, op 

hun 44ste Kruikenburgse wandeltocht efkens 

serieuze paniek bezorgen.  Dan maar kiezen 

voor een warme chocolademelk dachten 

meerderen, doch ook was het warm water na 4 

tassen aan herbronnen toe en nog meer paniek. 

Dan maar een frisdrank zeker. 

Al bij al maakten we onze keuze uit de 

wandelmenu en konden we op stap. Al direct 

een mooie kronkel van 800m in het park en 

rond de vijver van het beschreven kasteel uit 

ons vorig Spartaantje. De stenen kruik op de 

toren werd door diverse personen ongezien 

voorbijgelopen, maar bij aankomst kregen ze 

nog een kans. Eenmaal uit het park kozen we 

om de bordjes van de 17 km te volgen. Via 

enkele voetwegen doken we het natuurgebied 

van de Opalfenepoel binnen. Een afwisseling 

van bospaadjes tussen scheefgegroeide bomen 

en een resem aan vlonderpaden, in prima staat, 

slalomden we langs de kikkerpoelen en ander 

natuurpracht. Wat mooi hier en twijfelend, 

zouden we toch niet dit kleine stukje meer van 

de 21 km meenemen, koos de meerderheid om 

het bij de 17 km te houden. Immers de weg 

naar de rustpost was 8,1 km en vlak was het nu 

bepaald ook niet. Maar de opvolging van 

voetwegen en voor de verandering ook wel een 

lochtingweg, zorgde dat we genietend het 

Parochiehuis St.-Remigius in Wambeek 

konden binnenwandelen. Hier was de koffie 

wel klaar maar een frisdrank was nu wel meer 

op zijn plaats. De zaal was hier precies versierd 

met nogal wat blauwe Spartastappers. 

Na de rust maakten we hier een lus van 6,2 km 

in gezelschap van 23 km-stappers. De weg liep 

hier blijkbaar scheef omhoog. We stelden vast 

Onze activiteiten in het vorige kwartaal. 
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dat een maismaaier even snel zeven rijen kon 

maaien als dat wij konden stappen. De  

verharde weg moest al vlug weer plaatsmaken 

voor een verraderlijk stukje door een elzenbos 

en huppelend over beekjes op smalle balken 

genoot mijn rechteroor van het geluid van 

rustig kabbelend beekje. Mijn linkeroor had 

iets minder geluk en had een korte tijd te 

maken met enkele wegpiraten op de verdoken 

Ninoofsesteenweg. Al vlug liepen van 

voetweg nummer zoveel naar zoveel en waar 

geen meer voor handen zochten we onze weg 

door de mais met de wetenschap dat we hier 

een versnelling hoger moesten nemen (je weet 

maar nooit dat die maismaaier terug in de buurt 

kwam). We bereikten veilig terug de rustpost 

waar we nu iets meer dan een frisdrankje 

vermochten. 

Voor de terugtocht van 3,7 km kregen we nu 

het gezelschap van de 9 en 12 km erbij. Door 

de voetwegen van Pol De Mont, een Kerel 

van ’t koene Pajottenland, nooit verrekeld(?) 

en verbasterd, stapten we door de Kouter-

broeken. Daar kozen de echt koene stappers 

(23 km) om nog een ander natuurgebied rond 

Sint-Katherina-Lembeek erbij te nemen en dit 

waren wellicht de hele koene stappers. Wij 

vervolgden onze weg over de vlonderpaden en 

lommerrijke voetwegen langs de lochting, 

genietend van dit prachtig weertje naar ons 

eindpunt. Sommigen zochten de ‘Dreef’ of een 

gezellig terrasje op in deze leuke gemeente. 

Wij gingen nagenieten in de startzaal en 

stelden vast dat we met onze 91 inschrijvingen 

veruit de sterkste club hier waren onder de 

1322 deelnemers.  

 Tevreden en vol lof over deze prachtige 

wandeldag stapten we de bus op en moeten de 

aanbrenger van deze tocht, Luc Timperman, 

bedanken voor deze topper.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ardooise Veldbostocht: zaterdag 21 oktober 2023. 

 

Vrijdag 20 oktober: het regent en dus mag ik 

nog eens mijn regenbroek bovenhalen. Ik word 

er wel niet bepaald vrolijk van… Maar: we zijn 

niet van suiker en ’s morgens in alle vroegte 

(toch volgens mijn normen van wat vroeg is en 

wat niet) worden de pijltjes en elastieken 

verdeeld over drie ploegen bepijlers. 

Ik heb me de dag voordien al flink geamuseerd 

met de zes splitsingen die op de 8 parcours 

voorkomen te installeren. En ik heb ook zowat 

30 ‘Wandeltocht’-pijlen opgehangen, tot in 

Ingelmunster en Meulebeke toe; daar kunnen 

de wandelaars alvast niet over klagen. 

Walter D. was ook al actief: hij heeft in de 

buurt van de rustpost, de gezellige bovenzaal 

van Hoeve ‘De Klemmaert’, al enkele korte, 

onverharde stukjes van het parcours bepijld. 

Als ik hem daar tegen het lijf loop, trekt hij een 
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bedenkelijk gezicht: er ligt daar modder, veel 

modder. Wat nu? Ik besluit een extra bord te 

maken zodat de wandelaars gewaarschuwd 

zijn bij de vijfde splitsing: rechts afslaan en 

veel modder trotseren of gewoon rechtdoor 

naar de rustpost. Aan hen de keuze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook bij het verlaten van de rustpost is er een 

probleempje: in plaats van, zoals de voorbije 

jaren, door de weide te passeren (er staan nog 

4 koeien in de weide) moeten we naast de 

akker met bloemkolen stappen. En daar is men 

zonet begonnen met de bloemkooloogst: de 

tractor heeft diepe sporen getrokken in de 

zompige grond. We lossen het op door een 

pallet te halen op de boerderij en die met de 

kruiwagen naar de natste plaats te voeren. 

Op vrijdag vertrek ik dan samen met Ronny C. 

om de lus in het Rhodesgoed te bepijlen. 

Zolang we op asfalt rijden gaat het prima, maar 

eens in het Rhodesgoed gaat het heel wat 

minder vlot: er is geen 10 meter pad zonder 

plas of modder. Ik ben dan ook heel blij met de 

elektrische ondersteuning van mijn fiets. 

Simpelweg een niveautje van ondersteuning 

verhogen en ik rij vlotjes door die plassen en 

andere smurrie. Ondertussen blijft het gestadig 

regenen en langzamerhand word ik nat, 

ondanks regenbroek en -jas. Men heeft langs 

de wandelpaden de hagen gesnoeid met, naar 

ik vermoed, een klepelmaaier: de takken liggen 

kriskras op de paden. We zijn nog niet eens 

halverwege onze lus in het Rhodesgoed of ik 

zie dat mijn voorband ‘sjiekeplat’ staat. De 

gesnoeide hagen zijn meidoornhagen… F*ck. 

Er zit niets anders op dan te voet verder te 

bepijlen. Nog zo’n 5 kilometer… Het wordt 

flink duwen om mijn zware fiets voort te 

duwen. Pas 2 weken later vind ik het knopje 

‘Walk’ op mijn fietscomputer om ook, als je te 

voet stapt, ondersteuning te krijgen. Zucht 1… 

Vijftig meter voor we opnieuw op de 

geasfalteerde weg komen rijdt ook Ronny C. 

lek. Het lijkt wel ‘Comedy Capers’: 2 mannen 

die hun fiets, met lekke band, moeizaam 

vooruitduwen en hier en daar nog wat pijltjes 

ophangen. 

We raken, weliswaar iets later dan voorzien, 

toch weer in de rustpost. De andere bepijlers, 

Dany V, Carine G. en Walter D. zijn al even 

doorweekt. Ik ben eigenlijk de enige die er niet 

aan gedacht heeft om droge reservekleding 

mee te brengen. Zucht 2... In de namiddag 

wordt de startzaal klaargezet. En dan maar 

hopen dat het weer op zaterdag zal meevallen. 

Zaterdag 21 oktober. Volgens het KMI zal het 

pas na de middag beginnen regenen. Dus kan 

ik in het droge met de controle van de parcours 

beginnen. Daarvoor maak ik gebruik van de 

Twee fietsen met een lekke band… 

Aan u de keuze: wel of geen modder… 
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(elektrische) fiets van Carine G. De lus in de 

richting van Meulebeke ligt er ook op sommige 

plaatsen erg modderig en glibberig bij en, om 

in scheepvaarttermen te spreken, ik moeten 

alle zeilen bijzetten om niet tegen dek te gaan. 

Bij mijn verkenning laat ik wel het 

Rhodesgoed links liggen: ik heb geen zin in 

nog eens een lekke band. Halverwege mijn 

controle krijg ik telefoon. Een man maakt mij 

duidelijk dat het ONMOGELIJK is om dat stuk 

daar te wandelen. ‘Welk stuk’ vraag ik 

uiteraard. Het gaat over de lus in Meulebeke. 

‘Ge zakt ier zeker 30 cm in d’ore (gelukkig 

weet ik al dat het over modder gaat…)’ zegt hij 

(redelijk luid), ‘da madamtje ier, eur knieeen 

kraken! Ter gon ier nog aksidentn gebeurn!’. 

Als ik zeg dat het moet lukken om daar te voet 

te passeren aangezien ik er vanmorgen met de 

fiets ben gepasseerd ben, krijg ik de wind van 

voren: ‘Dat kan niet, dat is onmogelijk!’. Ik 

besluit wijselijk om niet verder te discussiëren 

en wens hem (met een klein beetje 

sarcasme…) het beste toe. Eens terug in de 

startzaal zie ik dezelfde man zitten: ik spreek 

hem aan maar hij blijft bij zijn standpunt en ik 

slaag er net in om niet boos te worden. Het 

komt er op neer dat hij beweert dat ik een 

leugenaar ben. En als ik iets niet kan uitstaan… 

Enkele wandelaars wijzen me erop dat in het 

bloemkoolveld toch nog een diepe plas ligt. Ik 

rij naar de rustpost, laad een pallet op de 

kruiwagen en zeul daarmee naar het 

bloemkoolveld. En jawel, ik trap met mijn voet 

in die diepe plas, het water stroomt in mijn 

wandelschoen. Zucht 3… Gelukkig is er een 

vriendelijke wandelaar die mij te hulp schiet 

om de pallet min of meer over die plas te 

leggen. De modder-opmerkingen indachtig 

besluit ik halverwege de voormiddag de vijfde 

splitsing te supprimeren: iedereen moet 

rechtdoor stappen naar de rustpost zodat het 

onverharde stuk tussen de Cloetbergstraat en 

de rustpost verdwijnt uit de parcours van de 14, 

22 en 30 km. 

Ik krijg nogmaals een telefoontje. Toch niet 

weer, denk ik. Het slechte nieuws: een 

wandelaar (geheel terzijde: hij heeft zich zonet 

lid gemaakt van de Spartastappers) vraagt of ik 

hem kan ophalen want de zool van zijn 

wandelschoen is helemaal losgekomen en hij 

kan niet verder wandelen. Het goede nieuws: 

hij kan mij exact uitleggen waar hij zich 

bevindt. Als ik bij hem arriveer, moeten we 

allebei flink te lachen: zoiets heb ik nog niet 

meegemaakt, hij trouwens ook niet. En het 

leukste van dit verhaal: ergens in de namiddag 

zie ik hem opnieuw in de startzaal. Enigszins 

verbaasd spreek ik hem aan en wat blijkt: hij is 

naar Decathlon gereden, heeft nieuwe 

wandelschoenen gekocht en heeft dan toch nog 

de 14 km gestapt. Daar doe ik mijn hoed voor 

af! 

Een wat oudere dame die ik aanspreek, vond 

het niet leuk dat er op de 7 km geen rustpost 

was. Daarom heeft ze 2 maal het parcours van 

5 km gestapt. ‘Omdat het zo mooi was!’. Dat 

soort complimentjes neem ik met plezier in 

ontvangst. 

We klokken uiteindelijk af op 672 deelnemers, 

beduidend minder dan vorig jaar: de 

weersomstandigheden en de ‘concurrentie’ van 

enkele tochten in de buurt vormen een 

verklaring hiervoor. Niet getreurd: de 

wandelaars zijn tevreden, wij, het bestuur, zijn 

tevreden, de medewerkers zijn tevreden. Dus: 

op naar onze volgende activiteiten!

 

 

 

’t Veld: splitsing 3. 
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Mooie tafelversiering in de startzaal. 

Rhodesgoed: brugje over de Roobeek. 

Stilleven van een kruiwagen, een pallet en een 

plas. 

En alles wat natgeregend was, moet 
ook weer gedroogd worden…. 
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Hernieuwingstocht: zaterdag 11 november 2023. 

 

Wat kan er überhaupt mislopen bij onze eigen 

‘Hernieuwingstocht’ op 11 november? Wel, ik 

zal het u in het kort vertellen. Op maandag 6 

november rij ik via Koolskamp naar Ardooie 

om pijltjes en diverse borden op te halen bij 

Walter D. Ik rij via de Lichterveldestraat en 

passeer daarbij de Holdestraat. Vanuit mijn 

ooghoek zie ik borden staan die wijzen op 

wegenwerken in die straat. ‘Het is toch niet 

waar’ is mijn reactie. Wat blijkt: het is wel 

waar… De Holdestraat ligt op het parcours van 

de 6 km en is versperd met een kraan en een 

zware tractor. En er ligt ook veel modder. Ik 

parkeer de auto en trotseer de modder die er 

ligt om even een ‘klapke’ te doen met de 

verantwoordelijke. Het kruispunt van de 

Holdestraat met de Diksmuidse Boterweg zal 

zaterdag nog niet opgebroken zijn. Oef, dat is 

al een geruststelling, maar desalniettemin moet 

ik mijn parcours aanpassen, want ik kan de 

Holdestraat echt niet opnemen in het parcours. 

Ik moet bijgevolg de parcours aanpassen: 

nieuwe kaartjes, 2 splitsingen i.p.v. 1. En er is 

ook iets meer werk om uit te pijlen; in de 

voormiddag hou ik het droog, in de namiddag 

daarentegen… In de buurt van de rustpost, ‘De 

Korte Keer’, ligt een grote waterplas over de 

volledige breedte van de weg, maar 

doorwinterde wandelaars zullen daar zeker 

geen problemen mee hebben. Op 11 november 

doe ik ’s morgens een vlugge controle en dat 

levert mij nog een mooi plaatje op. Veel (al dan 

niet nieuwe) leden komen wandelen, krijgen de 

nodige papieren, een lidkaart, een ‘Walking in 

Belgium’ en… een gratis drankje.  

PS. Geloof het  of niet, maar op vrijdag  10 

november had ik een lekke band…

 

 

 

De verdronken Stratenmolenstraat. 

In de verte: Koolskamp in de regen. 
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Clubfeest: zaterdag 25 november 2023: enkele sfeerbeelden. Met dank aan Laurent B. en Johan 

D. voor de foto’s. 
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Busreis Schaffen: zaterdag 2 december 2023 (Wandelclub VOS Schaffen).

U moet twee dingen weten over mij: a) ik ben een 

koukleum en b) ‘My body wakes up, my mind wakes 

up some 2 hours later’. Als we om 06.50u bij de 

Albertzaal arriveren heb ik al enkele pijnlijke 

momenten achter de rug: uit dat warme bed kruipen, 

de koude WC-bril trotseren, het koude stuur van de 

auto… Enfin, we vinden een plaatsje op verdieping 

1 van de bus, helemaal vooraan. Jammer genoeg 

werkt de ontwaseming niet goed en zijn we druk in 

de weer met het raam vrij te maken van damp. En 

daar zijn we toch bijna 2 uur zoet mee. 

We hebben onze voorzorgen genomen en zijn goed 

ingeduffeld tegen de voorspelde lage temperaturen: 

die lange onderbroek is nog eens uit de kast gekomen (mmm, dat klinkt wel heel raar…), 3 truien 

boven mijn T-shirt, muts, buff en handschoenen: ze bewijzen zeker hun dienst. 

Zoals altijd vertrekken Anne V. en ikzelf vrijwel onmiddellijk voor de 22 km. Kort na de start passeren 

we voorbij het kazerne en het opleidingscentrum van de Belgische para’s, maar veel activiteit is er in 

het weekend blijkbaar niet. In mijn hoofd hoor ik ‘Parachute’ van Something Happens, het luidop 

zingen laat ik weloverwogen achterwege. 

We merken dat we in de uitlopers van het Hageland zijn: enkele hellingen (denk maar aan de 

Eikelenberg: stevig klimmetje!) en ijzerzandsteen in de ondergrond zijn daar getuigen van.  

 We stappen door een bosrijke omgeving waar (alweer) grote residentiële villa’s te zien zijn. Sommige 

ervan zijn nagelnieuw. En dan denk ik: moesten we geen komaf maken met de dure en ruimte 

verslindende open bebouwing in Vlaanderen?  

Na deze villawijken volgt gelukkig een leuk pad, de Blaasberg, dat ons algauw in de rustpost brengt 

in het gehucht Molenstede. Het is te vroeg om nu al te picknicken en we beginnen aan de lus van 8,9 

Onderweg naar Schaffen. 
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km. En het is een schitterende lus! De mooie vallei 

van het Zwart Water, het Kerkpad Cruywagen, het 

Bolhuysvoetpad met de gelijknamige kapel, 

natuurdomein Dassenaarde. Ik zal niet alle paadjes 

opsommen, maar de afwisseling van bossen en open 

ruimtes, de zon die haar uiterste best doet en 

weerkaatst op de bevroren plassen: genieten! Sta me 

toe te schrijven dat ik jaloers ben op de 

parcoursverantwoordelijke die in deze omgeving 

wandeltochten mag uitstippelen: het moet heerlijk 

zijn hier parcours in elkaar te boksen, met al die 

buurtwegels, voet- en kerkpaden. 

Wat ons ook heel erg opvalt is dat vele wandelaars 

erg snel stappen; veel meer dan op wandelingen in 

West-Vlaanderen, worden we nu ingehaald door 

stappers die er een rotvaart op nahouden. Een groepje (nogal luidruchtige) Franstalige wandelaars 

zoeft ons voorbij, de armen zwaaien heftig heen en weer, een dame in het groepje moet om de 

haverklap een stukje lopen om bij te blijven. En: als we bijna aan de rustpost zijn, dwarsen ze opnieuw 

ons pad: blijkbaar gaan ze de lus van 8,9 km een tweede keer doen… 

Onderweg passen we onze outfit aan: de handschoenen en muts verdwijnen in de rugzak, de rits van 

de trui wordt opengetrokken. In de rustpost verorberen we met veel plezier een ‘smoske’; een soep 

(voor haar) en een Ommegang (voor mij, of wat dacht je…) lessen de dorst 

Op weg naar de startzaal worden we langs nogal wat huizen gestuurd, maar ook nu zijn er toch enkele 

mooie onverharde stukjes. En er is zelfs wat modder te bestrijden (zie verder). Als we aankomen in 

de startzaal zie ik dat het nog anderhalf uur is vooraleer de bus vertrekt. Ik stel voor om nog een lusje 

van 4,5 km te stappen, maar ik zal het alleen moeten 

doen. Ik kan er kort over zijn: een heel mooie holle 

weg van zo’n 800 m lang is echt de moeite, de vele 

huizen op weg ernaartoe zijn dat niet.  

Nog een anekdote: als iedereen al op de bus zit (mét 

propere schoenen), merken we dat er enkele mensen 

ontbreken, waaronder zowaar een bestuurslid. Ik zal 

haar naam niet vermelden om haar de schande te 

besparen… De uitleg: ‘we hebben goed doorgestapt 

maar er lag daar op het einde zo veel modder, pfff, 

dat was de moeite hoor!’. Gegniffel en een traag 

welkomstapplaus is haar deel. We gaan er van uit dat 

dit een eenmalige gebeurtenis is, zo niet zullen we 

moeten ingrijpen     . 

Onderweg kunnen de busreizigers nog genieten van 

een meer dan vrolijke speech van onze voorzitter 

Walter die wat snoepjes mag verloten en zich daarbij 

overtreft in grapjes en woordspelingen. Er is ook 

nog een kwisje. Ik weet niet meer wie het juiste 

Vallei van het Zwart Water. 

Een beetje modder onderweg. 
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antwoord gaf, maar deze gelukkige mag mee met onze volgende busreis naar Bocholt op 10 maart 

2024, mits het betalen van € 10. Als dat geen mooie prijs is! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holle weg op weg naar Schaffen. 

Het Diesters Broek. 

Prachtvlamhoed. 

Eén van de talrijke kapelletjes onderweg. 
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Moezeltocht: zaterdag 20 januari 2024. 

 

Ook in 2024 gaat onze Moezeltocht opnieuw door op de voorlaatste zaterdag van januari. 

 

Praktische info: 

➢ Startzaal: de Ark, Melkerijstraat 2, 8850 Ardooie, 

➢ Starten kan vanaf 7.00 tot 15.00 u,  

➢ Inschrijfgeld: leden € 1,50, niet-leden: € 3,00; kinderen < 12 jaar: gratis. 

➢ Afstanden: 7 – 11 – 13 – 17 – 19 – 21 en 25 km. 

 

Het parcours loopt richting Koolskamp met als centrale rustpost ’t Zonneke. Alle afstanden doen deze 

rustpost aan, de 17, 19, 21 en 25 km passeren er tweemaal. Onderweg wordt iedere wandelaar gratis 

een glas moezelwijn, een koffie of frisdrank aangeboden in de voetbalkantine. Dat betekent dus dat 

alle parcours (ook de 7 km) minstens 2 rustposten hebben! Vanaf de 11 km wandelt men door het 

spaarbekken ‘De Waterbek’. 

Eens terug in de startzaal kan je kennismaken met de wijnboer, die zoals telkenjare opnieuw aanwezig 

is. Men kan bij hem een wijntje proeven, wijn aankopen en, zo gewenst, ook een verblijf boeken bij 

Hotel Rebstock. Om 16.00 u worden opnieuw 2 verblijven  (2 x 2 overnachtingen voor 1 persoon) in 

het hotel uitgeloot onder de ingeschreven deelnemers.  

Zowel in de startzaal als in de rustpost is alles voorzien om te genieten van een broodje, vergezeld 

van een koud of warm drankje. 

Vergeet niet jullie spaarkaart mee te brengen! We hopen op mooi weer en een talrijke opkomst, zeker 

van onze clubleden! Tevens is dit een mogelijkheid om jullie attest voor het ziekenfonds af te halen 

op het secretariaat bij Dany (opgelet : Dany is slechts aanwezig tot 16 h). 

Onze activiteiten in het volgende kwartaal. 
 

De Waterbek. 
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Hip, hip, hoera: in 2024 bestaan de Spartastappers 25 jaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit kunnen we natuurlijk niet zomaar laten voorbijgaan. Vandaar dat wij jullie allen uitnodigen om 

dit jubileum samen met ons te vieren, vergezeld van een hapje en een drankje! 

Dit jubileumfeest gaat door op vrijdag 16 februari 2024 in de Ark, Melkerijstraat 2, 8850 Ardooie. 

Programma: 

 18.30 u: ontvangst met glaasje moezelwijn vergezeld van een bruschetta, 

 19.15 – 19.45 u: fotoreportage met een mix aan foto’s over de jaren heen, 

 19.45 – 20.30 u: pauze met een drankje vergezeld van een pizza, 

 20.30 – 21.00 u: tweede reeks foto’s, 

 21.00 u: drankje met ovenkoek met groentjes en warme grillhesp, 

 aansluitend mogelijkheid tot dans met dj. 

 

Dit alles wordt jullie GRATIS aangeboden door de club, maar inschrijving op voorhand is 

noodzakelijk, zodat we het juiste aantal kunnen doorgeven aan de traiteur. 

Inschrijving dient te gebeuren tegen uiterlijk 9 februari en is enkel mogelijk: 

 ofwel op de Moezeltocht, 

 ofwel via mail naar carine.galle1@telenet.be, 

 ofwel telefonisch na 18.00 u op 0478/19 53 78. 

 

Busreis Bocholt: zondag 10 maart. 

 

Voor onze eerste busreis van 2024 hebben een 

bestemming wat ver van huis gekozen. We 

trekken naar het uiterste NO van Limburg. 

Dicht tegen de Nederlandse grens ligt Lozen, 

deelgemeente van Bocholt. Wel een prachtig 

wandelgebied tussen veel blauw en groen. 

De 33ste Pieter Bruegheltocht wordt georgani-

seerd door de wandelclub Wandel Mee 

Brueghel VZW. Deze club telt ongeveer 375 

actieve leden en organiseert per jaar maar liefst 

20 wandelingen. Maandelijks hebben ze op de 

eerste woensdag van de maand een tocht en 

daarnaast nog heel wat thematochten, dus 

ervaring zat. Hun belangrijkste tocht (en tevens 

Bonustocht) is de Pieter Bruegheltocht op 10 

maart die ze al voor de 33ste maal organiseren. 

We zullen daar zeker met open armen worden 

ontvangen: voor onze deelnemers voorzien ze 

enkele bonnen voor een boekweitpannenkoek 

met koffie, die we vooraf mogen uitloten op de 

bus.  

mailto:carine.galle1@telenet.be
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Lozen was vroeger een amper bewoond heide- 

en moerasgebied. De groei werd pas bevorderd 

in de 19de eeuw na het graven van de Zuid-

Willemsvaart en het kanaal van Bocholt naar 

Herentals. Wegens het grote waterverval 

werden meerdere sluizen gebouwd , o.a. in 

Lozen: rond deze sluis ontwikkelde zich dan 

ook een klein handelscentrum. Tussen de 2 

kanalen ontstonden lage droge heidegronden. 

In de 19de eeuw realiseerde men, met het water 

uit de kanalen, een wirwar van wateringen 

waarmee men een zeer vruchtbaar gebied 

ontwikkelde. Zo ontstonden ook diverse mooie 

natuurgebieden en landschappen.  

De Lozerheide was aanvankelijk een gebied 

van vloeiweiden en wateringen en werd na de 

aanleg van het kanaal een hooiwinningsgebied 

voor het Belgisch Leger. Het hooi diende voor 

de paarden en als vulling voor matrassen. 

Nadien werd het eigendom van de NV Union 

om er populieren te kweken voor de productie 

van lucifers. Nu is dit een prachtig 

natuurgebied waar je kan hier genieten van de 

gevarieerde fauna en flora. Door de weelderige 

begroeiing in de ‘watering’ en het rijke 

insectenleven hebben verschillende vogel-

soorten hier hun habitat  gemaakt. De 

bevloeiing met het kalkrijke water uit het 

kanaal heeft er ook voor gezorgd dat veel 

planten uit andere streken hier ook hun plaatsje 

hebben ingenomen. Naast de Lozerheide is de 

streek rijk aan kleine natuurgebieden waar je 

leuke wandelpaadjes vindt zoals het 

Reizigerspad, Lieveheersbeestjespad en de 

Eekhoorntjeskronkel. 

Andere bezienswaardigheden (die misschien 

op het parcours liggen) in Lozen zijn de 

neogotische Sint-Benedictuskerk (1890) of in 

de buurt ervan zijn de sluis 17 (net ten N van 

Lozen, met een verval van 2,9 m) en sluis 18 

(bij het gehucht Veldhoven, verval 1,7 m). 

Dicht bij deze sluis 18 bevinden zich nog de 

Baileybrug, het Sluiswachtershuis en de Kapel 

van Veldhoven (ook Rutjeskapel genoemd). 

Opvallend is dat in de buurt van Lozen de 

Zuid-Willemsvaart een bocht van bijna 90° 

maakt. Samen met de sluis 17 zorgde dit voor 

lange wachttijden voor de scheepvaart. 

Eten en drinken: Bocholt heeft ook een rijke 

biercultuur met enkele plaatselijke brouwe-

rijen zoals Brouwerij Martens met een rijk 

sortiment: Sezoens, Kristoffel en 1758. Een 

andere brouwerij uit de omgeving is Brouwerij 

Cornelissen met tal van speciaal bieren zoals 

Cister, Noctis, Vesper en nog zoveel meer. Een 

ander biersoort die naar meer vraagt is het 

Geistinger Vinkenbier. Wat voor bier in de 

startzaal of rustpost voorhanden is zullen we 

ontdekken maar in elk geval kan je er ook wat 

bourgondisch genieten van bv. een boekweit-

pannenkoek al dan niet met spek en eieren of 

een potje stoemp, Brueghelse soep enz.  

Het bestuur bezorgde ons ook al enkele foto’s 

van de voorziene wandeling, waarvoor onze 

dank aan Gerard Winters:  

https://photos.app.goo.gl/E8GDHXJW5tBCe4

fq8 .

https://photos.app.goo.gl/E8GDHXJW5tBCe4fq8
https://photos.app.goo.gl/E8GDHXJW5tBCe4fq8
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Dikkebus, zaterdag 28 oktober: Herfsttocht (De Westhoekstappers).

 

Het lijkt jaren (allez, toch 2 weken) geleden dat 

we nog eens inschreven voor een wandeltocht 

van Wandelsport Vlaanderen en daarom rijden 

we naar Dikkebus voor de Herfsttocht van de 

Westhoekstappers. We vinden vlotjes een 

parkeerplaats en we zijn nog niet binnen of we 

ontmoeten al de eerste Spartastappers, Walter 

D. en Marleen D. We starten voor de 21 km die 

er 19,9 zijn. Er hangt ook een mededeling dat 

men, door de overvloedige regen, het parcours 

heeft moeten aanpassen. Daar weten we 

ondertussen alles van, van regen en modder… 

We verlaten het dorp en via enkele asfaltwegen 

gaat het richting De Klijte. Na 4 km volgt een 

eerste stuk onverhard: een mooie grindweg op 

de flank van de Kasteelbeek en met zicht op de 

Kemmelberg. 

Velden met mosterdplanten zorgen voor een 

mooie gele tint in het licht golvende landschap. 

Terwijl we verder stappen moet ik denken aan 

een artikel dat onlangs in De Standaard 

verscheen. Iemand had een boek geschreven 

over haar wandeltocht van de Ierse Zee naar de 

Noordzee, dwars door Engeland. Ze vertelde 

over haar boek tegen de vriendinnen van haar 

tienerdochter en die reageerden met de 

opmerking: ‘Zo cool, je moeder zit bij de silent 

walking movement’. Blijkbaar heeft een of 

andere influencer (het woord alleen al…) in 

een filmpje op Tiktok verteld dat ze een half 

uurtje had gewandeld. In stilte, dus zonder 

telefoon of muziek! En na de eerste (volgens 

haar verschrikkelijke) minuten ‘ontstond er 

ruimte in haar hoofd en kon ze zichzelf horen 

denken’. ‘Gen Z’ nam dit verhaal over en 

#silentwalking was geboren. Tja. Griekse 

filosofen en pelgrims in de middeleeuwen (en 

later) wisten al dat wandelen rust brengt in je 

hoofd. En wij? Wij wandelden verder in stilte, 

elk verzonken in onze eigen gedachten… 

We besluiten om in de mooie en ruime 

rustpost, OC De Fontein in De Klijte, een 

broodje (met krabsla!) te eten, ook al is het nog 

maar 11.30 u. Daar zien we trouwens nog 

enkele leden van onze club. We vertrekken 

voor een lus van ongeveer 7 km en moeten 

daarbij een weg nemen die over het erf van een 

boerderij loopt. Daar stuiten we op een 

serieuze hindernis: een zware tractor met 

aanhangwagen is aardappelen aan het lossen. 

We realiseren ons dat deze klus niet in 1, 2, 3 

zal geklaard zijn en, na wat getwijfel, ploeteren 

we dan toch maar door de modder om er 

voorbij te raken. 

Wandelverslagen van Filip S. en Anne V.  

Vallei van de Kasteelbeek. De aardappelen worden gelost. 
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Het gaat bergop langs een graspad dat naast 

een eerste wijngaard ligt. We stappen in de 

richting van de Scherpeberg en volgen dan een 

ander graspad, eerst in de richting van Loker 

en dan terug in de richting van de Scherpeberg. 

Ik vond de bepijling tot op dit punt prima, maar 

hier moet ik mijn mening herzien: op een 

bepaald ogenblik komen we op een T-

kruispunt waar geen pijl te zien is. Links of 

rechts? We besluiten naar links te gaan omdat 

het gras in die richting meer platgetrapt is. En 

we hebben goed gegokt: ongeveer 500 m (!) 

verder zien we het volgende pijltje hangen. 

Anne V. vindt dat ze toch wel ‘bendig’ geweest 

zijn met hun pijltjes. Ik woon nu al lang genoeg 

‘oender Toeroet’ om te begrijpen wat ze 

bedoelt… 

Er volgt een lange afdaling o.a. langs de straat 

met veruit de leukste naam vandaag, de 

Kalissestraat, daarna is er een stevig klimmetje 

dat ons weer in de rustpost brengt. De laatste 6 

km vinden we niet veel soeps, alleen de 

passage langs ‘The Huts Cemetery’ brengt wat 

interessants op ons pad.  

Besluit: we stapten 18,4 km, het heeft NIET 

geregend, ik heb toch flink wat zweetdruppels 

geproduceerd en na aankomst smaakte die 

Omer prima (maar dat doet hij altijd…). 

 

Zicht van op de Scherpeberg. 

The Huts Cemetery. 

In de verte: de Kemmelberg. 
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Kruiseke, zaterdag 18 november: 24ste Herfsttocht (Wervikse Wandelsport 

Vereniging).

 

Om 12 u oppert Anne V: ‘Willen we toch een stukje 

gaan wandelen? Het regent niet meer’. Zo gezegd, zo 

gedaan: we rijden naar Kruiseke en terwijl we een 

sandwich met een soepje verorberen moeten we 

vaststellen dat de zin ‘Het regent niet meer’ niet meer 

klopt: regenjas en -broek worden uit de rugzak 

gehaald en dan vertrekken we voor, zoals beloofd in 

de ‘Walking’, een tocht langs landelijke wegen. Niet 

alleen regen maar ook modder is ons deel, we kijken 

onze ogen uit naar het snelstromende water in de 

grachten naast de landwegen; sommige grachten zijn 

bijna helemaal dichtgeslibd met bodemmateriaal dat 

weggespoeld is van de velden. Halverwege krijgen 

we de keuze: de grote baan volgen of het onverharde 

deel door enkele weiden. We kiezen voor het laatste 

en de waarschuwing ‘Water!’ klopt: het ligt er zeer 

zompig bij, onze wandelschoenen blijven met moeite 

droog. Een lus van 6 km die we nog hadden kunnen 

extra doen, laten we over aan andere wandelaars: wij hebben na zo’n 9 km zin in een welverdiende 

Omer. Er zijn slechts 237 deelnemers (waaronder 7 Spartastappers): een teleurstellend resultaat voor 

de organiserende club, want je hebt evenveel werk aan zo’n tocht of er nu 237 of 1.000 deelnemers 

zijn.  

 

Drongen, zondag 19 november: Leietocht (Postiljon Wandelclub Merelbeke).

 

We hebben na onze korte wandeling gisteren in 

Kruiseke een ‘klakwastje’ gedaan zodat we 

vandaag in Drongen droog en met frisse moed 

kunnen starten. In de startzaal bestuderen we 

de kaartjes en besluiten er onze eigen versie 

van te maken: we zullen de 15 en 18 km 

combineren. We moeten eerst de E40 dwarsen, 

wat ons opzadelt met veel autogeraas. En ook 

de volgende kilometers moeten we het lawaai 

van de snelweg trotseren: ‘#silentwalking’ is er 

dus niet bij. Toch is het leuk wandelen langs 

enkele onverharde paden die al snel de eerste 

modderstroken met zich meebrengen. De zon 

schijnt, er valt zowaar geen regen te bespeuren, 

ik heb spijt dat ik niet één maar twee truien heb 

aangetrokken. Na een rondje rond de sport-

terreinen van KVE Drongen en een passage 

onder de spoorweg komen we in de rustpost 

van de Gemeenteschool Drongen. Ik zou geen 

kritiek mogen geven maar ik doe het toch: het 

is 12.30 u en de broodjes met kaas zijn op. 

Anne V. wil soep en de kom is daarna, op 

enkele druppels na, leeg. De pijltjes van PWC 

zijn van een respectabele leeftijd: ooit waren ze 

waarschijnlijk fel groen, nu zijn ze afgebleekt 

en dus soms moeilijk zichtbaar. De 

splitsingsborden zijn donkergroene bladen 

waarop zwarte pijlen getekend zijn. Je bent 

m.a.w. verplicht om er met je neus tegen te 

gaan staan om te weten waar jouw parcours 

heen gaat. 

Ploeteren door een zompige weide. 
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Wat er ook van is, na een passage door het 

dorpscentrum van Drongen, krijgen we een 

heel mooi stuk voorgeschoteld, de Asselse-

kerkweg langs de Oude Leie. Onverhard, flink 

wat plassen en modder tussen zeer vochtige 

weiden.  

Nogal wat bomen zijn bij een vorige storm 

gesneuveld. Er is een afwisseling van lichte 

regenbuien en zon en het kan ons geen barst 

schelen. De modder hangt algauw boven onze 

knieën, het doet denken aan de wandeling van 

gisteren in Kruiseke. Na de volgende 

woonwijk (alleenstaande woningen waarvan er 

enkele zeker thuishoren in de categorie ‘Brol 

en Co’) volgt een mooie passage langs de Leie, 

mooie villa’s aan de ene kant, de rivier aan de 

andere kant. En regen, veel regen. Een pad 

naast de spoorweg brengt ons wat verder 

opnieuw in de rustpost: een plasje en een 

drankje later vertrekken we voor het derde en 

laatste deel. 

Dit is met voorsprong het leukste deel van de 

wandeling: we stappen 3,5 km langs de Leie, 

een smal en (alweer) modderig paadje. Er valt 

wel/niet/wel/niet/wel regen. En we stellen 

bijna terzelfdertijd vast dat wandelen in de 

regen eigenlijk nog best leuk kan zijn, zolang 

het geen stortvloed is….  En, eindelijk, 

wandelen we langs het paadje langs de Leie  

dat ik al honderden malen gezien heb als ik met 

de auto langs de E 40 naar Gent rij; en 

telkenmale dacht ik: dat ziet er leuk uit, daar 

wil ik nog wel eens gaan stappen. En vandaag 

is het eindelijk zo ver. 

Aan de overkant verschijnt de ene na de andere 

megagrote villa. Ach ja, we naderen Sint-

Martens-Latem, wat had je verwacht… De 

nodige bedenkingen borrelen op bij de omvang 

van deze belachelijk grote woningen. Prestige? 

Afgunst? Rijkdom etaleren? ‘Ik wil de grootste 

hebben’? Tja, de bewoners ervan hebben 

ongetwijfeld ook hun ‘besoignes’… 

Een woonwijk verder komen we weer in de 

startzaal en, onder het genot van een 

Westmalle, maken we een evaluatie. Na 23,9 

km hebben we veel huizen en grote villa’s 

gezien, maar de onverharde stroken langs de 

Leie waren meer dan de moeite. En misschien 

kan een evaluatie van de catering ook geen 

kwaad. 

 

 

 

 

 

 

Ook hier: modder… 

Aan de boorden van de Leie: villa’s. 

Aan de boorden van de Leie: villa’s. 



 

Het Spartaantje 1, 1 januari 2024  Blz. 23 / 26 

 

Ingelmunster, dinsdag 28 november: Herfsttocht (Aviflorastappers).

 

Ingelmunster, waar 13 tochten van uit dezelfde locatie starten. De 

verwachting dat er nieuwe paadjes/landwegen/landelijke wegen 

zullen opduiken is klein. Maar toch: we gaan wandelen bij de 

Aviflorastappers want a) het regent niet (de zon schijnt zelfs: die 

grote ronde gele schijf aan het firmament, weet je wel) en b) we 

willen toch proberen onze achterstand op de Brigandtrotters in de 

rangschikking van Afdeling 1 (Wandelsport Vlaanderen) te 

verkleinen      . 

We laten het niet aan ons hartje komen dat deze wandeling een 

quasi exacte kopie is van de wandeling die ik op 10/01/2023 

deed. Er staat een fris noordenwindje, wat Anne V. de geheel 

eigen plastisch opmerking ontlokt: ‘’t sop spettert ut mien oogn’. 

Ik vul aan met: ‘En ’t snot spettert ut mien neuze’. Het is 

inderdaad fris aan de vis, koel aan de spoel en ik heb een blos op 

de klos… We genieten van de mooie stukjes van het parcours zoals de passage door ‘Ter Borcht’ en 

langs de ‘Begraafplaats Paanders’. De rustpost in Café De Middenstand is eerder klein maar we 

vinden toch een zitplaatsje en de bediening gaat zeer vlot. Op de terugweg blijven we, zoals de laatste 

weken, verwonderd over de gigantische hoeveelheid water die in grachten en beken (in dit geval de 

Devebeek) moet worden afgevoerd. Op het einde is er toch nog een kleine verrassing: de Kruisstraat, 

vroeger vrijwel altijd een zeer modderig stukje, is heraangelegd en is nu een tweesporenpad:  een hele 

verbetering. En na afloop… drinken we een Filou en thuis genieten we van een lekkere warme 

douche. Zij (de Brigandtrotters) waren er met 86 wandelaars, wij met 84. Dju, we gaan de volgende 

weken nog een tandje moeten bijsteken. 

 

 

 

 

 

 

 

Op weg naar de 

begraafplaats 

De Paanders. 

Zicht op Meulebeke. 

Meulebeke: Ter Borght. 
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Datum Organiserende club Naam wandeltocht Aantal 

Spartastappers 

20/09/2023 WSV Egmont Zottegem Herdenkingstocht Overleden Leden 4 

23/09/2023 DWP - De Wandelende Pekkers Rhodesgoed Wandel 2-Daagse 

Kachtem 
41 

Wandelclub Op Stap Door Nukerke Eleneboswandeling 3 

De IJzerstappers Ijzerbroekentocht 6 

24/09/2023 Wandelclub De Smokkelaars Stekene 36e Helletochten 2 

Wervikse Wandelsport Vereniging Vzw 46e Tabakstocht 35 

DWP - De Wandelende Pekkers Rhodesgoed Wandel 2-Daagse 23 

W.V. Voor De Wind Jacob Catstocht 6 

Pasar Oostkamp 32e Torenhoftocht 16 

26/09/2023 Aviflorastappers Aviflorawandeltocht - Nazomertocht 75 

27/09/2023 Levenslijn Team Damme 1e Sanapolistocht 8 

30/09/2023 Levenslijn Team Damme Kermistocht 5 

De Winkelse Stappers 3e Manor Goes Classic-Tocht 50 

Wsv Land Van Rhode 23e Deliriumtocht - 21e 50 Km Door 

Het Land Van Rode 
5 

01/10/2023 De Waterhoekstappers Heestert 20e Waterhoektocht 16 

Gitse Wandelclub 'Voetje Voor Voetje' Rondom Onledemolen 49 

Wandelclub Kruikenburg 43e Kruikenburgse Wandeltochten 91 

Buencamino Vzw Step Forward Buencamino Herfstwandeling 3 

Wandelclub De Schooiers Wichelen Vzw 14e Nonnenbostocht 4 

Wk Noordergouw - Brasschaat 29e Parkentocht 1 

02/10/2023 Sportkring Oostnieuwkerke Herfsttocht 36 

04/10/2023 Wandelclub Beernem Vzw Wandel- En Sneukeltocht 13 

05/102023 Sportraad Lendelede 3e Nazomertocht 31 

07/10/2023 Wandelclub Kwik Bornem Herfsttocht 2 

Switchback Memorial Switchback Memorial 2 

De Margriete Stappers Veldtocht 95 

08/10/2023 Wandelclub Vier Op Een Rij Groot-

Zedelgem 

40e Zilleghemtocht 
35 

Hanske De Krijger Oudenaarde Muziekboswandeling 9 

Ok 50 Zonhoven Jan Tielenstocht 1 

Dsf - Kloenstappers 3e Pompoentjestocht 52 

10/10/2023 Wnd De Natuurvrienden Deinze Tweede-Dag-Van-De-Week-Tocht 20 

11/10/2023 't Wandel Voetje Rode Neuzentocht 50 

12/10/2023 Heuvellandstappers Kraterstocht 5 

14/10/2023 Wandelclub Koekelare Vzw Natuurwandeling 24 

Beat The Trail 2° Scheldedorpenwandeling 11 

Velodroomvrienden Moorslede Grimmerttocht 47 

15/10/2023 Vlaemsch Huiseke Godewaersvelde Sint-Hubertustocht - Randonnée De 

Saint-Hubert 
8 

Audax Tournai Marche L'Audaxienne 2 

Wak (Wandelclub Al Kontent) Herfsttocht 2 

Drevestappers Zonnebeke 6e Rondom Kaasdorp Passendale 62 

18/10/2023 Wandel Mee Brueghel Countrytocht 3 

19/10/2023 Milieu 2000 Hoeverbergentocht 1 

21/10/2023 De Spartastappers Ardooie Ardooise Veldbostocht 196 

W.S.V Eurek@ Herfsttocht 1 

Wsjv Nacht Van Vlaanderen Torhout Groenhovebostocht 6 

22/10/2023 Wsv Wandelend Paal 51e Internationale Tocht - 42 Km 

Twee Provinciëntrail 
1 

Michiel Mispelonvrienden 24e Handzaamsetocht 27 

Waar wandelden de Spartastappers de voorbije maanden? 
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Scheldestappers Zingem Herfsttocht 5 

Wsk Marke Vzw 32e Wandeltocht Herdenking Marcel 

Verstraete 
29 

23/10/2023 Samen Uit Samen Thuis Hengelhoeftocht 1 

24/10/2023 Aviflorastappers Aviflorawandeltocht 56 

26/10/2023 De Textieltrekkers Vzw Vichte 18e Zaaitocht 11 

Torenvrienden Herfstwandeling 1 

27/10/2023 Wandelclub Beernem Vzw Halloweentocht 6 

28/10/2023 Wandelclub 'De Westhoekstappers' Herfsttocht 44 

De Buskanters Houthulst 14e Pompoentocht 12 

Marcheurs Du Val De Verne De Péruwelz 40e Marche Du Val De Verne 2 

Spoetnikstappers Halloweentocht 3 

29/10/2023 Watewystappers Tielt Herfsttocht 43 

De Rustige Bos-Stappers Jabbeke 37e R.B.S.-Tocht 12 

De Witsoone Stappers Krombeke 32e Frontieretocht 11 

01/11/2023 De Curieusstappers Westhoek IFF-Wandeling Langs De Palingbeek 7 

Wandelclub Roal Benti Allerheiligentocht 6 

Wandelclub Koekelare Vzw Allerheiligentocht 29 

03/11/2023 Gitse Wandelclub 'Voetje Voor Voetje' Wandel Mee Dag 36 

04/11/2023 De Curieusstappers Westhoek In Flanders Fields - '14-'18-Tocht 15 

Florastappers Gent Vzw Spokentocht 1 

Wandelclub Diksmuide Herfsttocht 10 

05/11/2023 Wsv Land Van Rhode 35e Pannenkoekentocht 3 

Wsv De Brigandtrotters 32e Brigandtrotterstocht 75 

Wandelclub Paul Gerard Herdenkingstocht A. Molenberghs 2 

Wandelclub Gasthofstappers Sint-Gillis Wandel Mee 2 

07/11/2023 W.S.V. De Kampse Wandelaars Asdoncktocht 2 

08/11/2023 Dsf - Kloenstappers Jaarbeurswandeling 37 

Omloop Kluisbergen Vzw 15e Herfstwandeling 3 

11/11/2023 Wsv Schorrestappers Walk For Life 2 

Wsjv Nacht Van Vlaanderen Torhout 43e Wandel Mee Dag 5 

Kreketrekkers Kortemark Wandel Mee Dag - 

Pannenkoekentocht 
24 

Levenslijn Team Damme Damme Wandelt 2 

Wsv De Lachende Wandelaars Aalter Vzw Wandel Mee Dag 2 

12/11/2023 Heuvellandstappers Hellegattocht 10 

Godelievestappers Ruddervoorde Vzw Lakebosschentocht 74 

17/11/2023 De Margriete Stappers Novembertocht 42 

18/11/2023 Spoetnikstappers 25e Poldertocht 1 

Wervikse Wandelsport Vereniging Vzw 24e Herfsttocht 7 

Wnd De Natuurvrienden Deinze 41e Wandel-Mee-Dag - Viggaaltocht 2 

Wandelclub Vier Op Een Rij Groot-

Zedelgem 

42e Sint-Elooiwandeltocht 
19 

19/11/2023 Wsv Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden Vredestocht 55 

Postiljon Wandelclub Merelbeke Leietocht 4 

Wandelclub Beernem Vzw Najaarstocht 16 

21/11/2023 De Winkelse Stappers 48e Meerhoektocht 39 

25/11/2023 7-mijl-Stappers Moorsele Mannavita Warme Wijntocht 25 

Wandelclub Koekelare VZW Sint-Niklaastocht 20 

26/11/2023 Wsv De Lachende Wandelaars Aalter vzw Uilenspiegeltocht - Viggaaltocht 31 

Internationale Tweedaagse Van 

Blankenberge Vzw 

33ste Stormtocht 
7 

28/11/203 Aviflorastappers Aviflorawandeltocht - Herfsttocht 84 

02/12/2023 Watewystappers Sinterklaaswandeling 45 

VOS Schaffen Het Swinnetou Spoor 83 

WSV Land van Rhode Wafelentocht 2 

03/12/2023 Vriendenkring Para-Commando Vriendenkring Para-Commando 1 

Gitse Wandelclub 'Voetje Voor Voetje' Kerstmarkttocht Dominiek Savio 54 
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09/12/2023 Florastappers Gent VZW Gent bij Nacht 1 

De 12 uren van Lauwe Open Grenstocht 13 

Wandelclub Nooit Moe Boezinge VZW Ieper in de Winter 16 

Presto Ichtegem 18de Sint-Maartenstocht 17 

10/12/2023 Wandelclub De Duintrappers Westende Hoge Blekkertocht 14 

Scheldestappers Zingem 42ste St.-Bavotocht – Viggaaltocht 18 

12/12/2023 WSV Mol Najaarswandeling 1 

 

 

 

 

Op 25 november overleed Joris Kerckhof op zijn 65ste verjaardag. Joris was de echtgenoot van Anne-

Marie Cambie, broer en schoonbroer van Hedwige en Edwin Kint, neef van  Walter, Francine, Martin 

en Ingrid Demuynck. 

Joris en Anne-Marie waren reeds 21 jaar lid van onze club. Moge het medeleven van ons allen een 

steun zijn voor Annemie en haar drie dochters in deze droevige periode. 

 

 

 

  

Wij willen jullie allen bedanken voor het vertrouwen dat jullie stellen en blijven stellen in het bestuur. 

We kijken met plezier uit naar ons jubileumjaar waar we op 16 februari een terugblik maken op 25 

jaar Spartastappers en waar we hopen jullie daarop talrijk te mogen verwelkomen. 

Zoals jullie merken, zal het opnieuw een mooie feesteditie worden. 

We zullen trachten verder te werken zoals we reeds 24 jaar gedaan hebben, verder blijven investeren 

in kwaliteit om het jullie zo aangenaam mogelijk te maken, en jullie ten volle en op diverse tijdstippen 

te laten genieten van de wandelsport. 

 

Jullie bestuur: Walter, Carine, Dany, Ronny en Filip. 

 

 

PS: foto genomen tijdens de 

prijsuitreiking als Sportclub 

van de Gemeente Ardooie 

voor 2022; Ronny C. was op 

reis… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slotwoord. 

 
 

Familienieuws. 

 
 


